
                                                                                    
                                                                                           

Het Ugchelens volkslied 

Wie zink hier een lied van ons därpien zo mooi 
Dat is iets geweldigs en niet zo gewoon 
Want wie hier kump wonen die krig nooit gien spiet 
Dat heur ie vanzelf in ut onderstoand lied 

  

Ugchelen, O Ugchelen wie hold zo van oe 
Met al oe kleinzielig en därpse gedoe 
Ie lik doar zo mooi tegen Apeldoorne an 
Ie bint nog gien stad en doar holle wie zo van 
  

Wie hebben hier van alles zo rondum ons hen 
De bossen, de béken en un schone spreng 
Vandoar dat ons därpien veul mensen antrekt 
En groot is eworden door he’j’t noe mar net 

  

Ugchelen, O Ugchelen wie hold zo van oe 
Met al oe kleinzielig en därpse gedoe 
Ie lik doar zo mooi tegen Apeldoorne an 
Ie bint nog gien stad en doar holle wie zo van 
  

In ’t organiseren bint wie oardig thuus 
En met un mooi feest blif gien mense in huus 
Zo geet de gemeenschap hier rustig zien gang 
Zink wie met mekaar achter ’t Ugchelens Belang 

  

Ugchelen, O Ugchelen wie hold zo van oe 
Met al oe kleinzielig en därpse gedoe 
Ie lik doar zo mooi tegen Apeldoorne an 
Ie bint nog gien stad en doar holle wie zo van 
 

 


