
Ooit was Ugchelen een buurtschap, tegenwoordig is het echter een volwaardig 
dorp. Natuurlijk zijn veranderingen niet te voorkomen en gaan we mee in de nieuwe 
tijd. Maar het is zonde om te constateren dat de geschiedenis soms alleen nog op 
foto’s en ansichten te zien is.

Net als in andere dorpen is ook in het prachtige Ugchelen veel moois van vroeger verdwenen. 
Bijvoorbeeld door brand, de aanleg van de E8 of doordat karakteristieke gebouwen gesloopt zijn. 
Ook stonden er ooit vele boerderijen waar van vroeg tot laat keihard werd gewerkt om in het 
inkomen te kunnen voorzien. Hiervan hebben nog helaas maar een aantal ‘de tand des tijds’ 
doorstaan. Andere boerderijen zijn in de jaren zestig veelal vervangen door woonwijken. Het is 
bijna niet meer voor te stellen dat je zo’n 100 jaar geleden vanaf de Ugchelse berg een fraai 
uitzicht had over zowel Ugchelen als Apeldoorn. Veel zandverstuivingen en heidevelden hebben 
inmiddels plaats gemaakt voor aangeplant bos. Ook de historisch waardevolle grafheuvels achter 
het Heidehof, daterend uit ca. 1600 v. Chr., zijn helaas deels verdwenen. Zo moesten twee 
grafheuvels plaats maken voor Huize Caesarea en verdwenen er daarna nog zeven. Gelukkig zijn 
er nog enkele oude grafheuvels bewaard gebleven die je kunt tegenkomen op een aantal 
specifieke wandelroutes rondom Ugchelen. 

Het dorpsgezicht vroeger
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Foto uit fotoarchief Harry Broekhuis, onderstaande teksten afgeleid van zijn boek ´Trots op Ugchelen´ (nr. 91).
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