
In deze moderne tijd is het weer heel normaal dat de boodschappen en andere 
producten bij de voordeur worden afgeleverd. In de vorige eeuw was dit ook een 
heel normaal gebruik en werden de boodschappen ‘aan huis’ geleverd.

In Ugchelen gingen de bakker, melkboer, groenteboer, de kolenboer en soms zelfs de slager 
met hun producten langs de deur. De SRV-man kwam in de periode van 1966 tot en met 1995 
met zijn ‘rijdende winkel’ langs de deuren. Het is nu nauwelijks nog voor te stellen dat in het 
begin van de jaren zestig slechts één op de tien gezinnen in het bezit was van een koelkast. 
Hierdoor was het van dus van belang dat de verse producten dagelijks hun weg wisten te 
vinden naar de gezinnen. Het was in die tijd hard werken voor bijvoorbeeld de kleine 
bakkers. Zij moesten ‘s nachts bakken om vervolgens de producten overdag te verkopen.
Het brood was ongesneden, zodat het langer vers bleef. De melkboer kwam met zuivel langs 
de deuren. Woningen zaten toen nog niet op slot en als dat wel het geval was, dan had de 
melkboer vaak een sleutel van het huis om zijn ‘waar’ binnen te zeten. Groente en fruit kocht 
je vers bij de groenteboer. Die had vaak een paard en wagen om de aardappels te komen 
brengen. Vaak in een mud van ongeveer 70 kilo aardappels die in de koele kelder worden 
opgeborgen. Hier kon een gezin weer tijden mee vooruit.   

Boodschappen aan huis

Foto uit fotoarchief Harry Broekhuis, onderstaande teksten zijn afgeleid van zijn boek ´Trots op Ugchelen´ (p.10).

Ab Mulder rijfietsenMelkboer De Brie 1967.
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