
De Kei, hét symbool van Ugchelen, staat in het vroegere centrum van het 
buurtschap en kwam in 1903 tijdens de ontginningswerkzaamheden van ’t 
Ugchelsche Veld (nu Willemsbos) boven de grond. 

Omstreeks 1918 werd kruidenier Herman Boot de eigenaar van De Kei, nadat die een aantal jaren 
langs de Nieuwe Buurloscheweg had gelegen. Hij liet de enorme steen naar zijn voortuin 
verslepen op de splitsing van de Ugchelseweg en de Lindelaan (nu Hoenderloseweg). Herman 
Boot schonk in 1937 De Kei als cadeau aan de vereniging Ugchelens Belang. De vereniging liet 
haar naam in witte verfletters erop aanbrengen. In 1947 werd een plaquette aangebracht. Die 
werd op 28 maart van dat jaar onthuld ter nagedachtenis van vier omgekomen dorpsbewoners. In 
1997 is De Kei in verband met de verkeersveiligheid verplaatst. Jaarlijks komen tijdens de 
herdenking op 4 mei nog steeds veel mensen samen bij De Kei om de gevallenen te herdenken.   

De Kei

Foto uit fotoarchief Harry Broekhuis, onderstaande teksten afgeleid van zijn boek ´Trots op Ugchelen´ (nr. 64).

De Kei op zijn nieuwe plek.
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