
De vele mooie straten en lanen die Ugchelen rijk is, gaan ver terug in de 
geschiedenis. Eén van de wegen is de Mettaweg genoemd naar Metta van 
Ugchelen. Zij kwam omstreeks 1330 al voor op een schattingslijst.

In de afgelopen jaren zijn er de nodige namen van straten en lanen verdwenen in Ugchelen zoals 
de Kloosterweg die langs Caesarea liep. Ook moest bijvoorbeeld in de jaren zeventig de 
Duikerweg verdwijnen en plaats maken voor de Batenburg. De Duikersweg is genoemd naar de 
duiker die onder de Hoge Vonder (nu Brouwersmolenweg) liep. De naam Hoge Vonder is 
genoemd naar een klein bruggetje over de Schoolbeek. Eén van de wegen met een knipoog naar 
de rijke geschiedenis van Ugchelen is de Karhulweg. Deze straat is genoemd naar ‘Het Karhul’; 
een lage heuvel achter het Koudhoorn. Het Koudhoorn is weer één van de oude 
markeergrenspunten. De Koudhoornlaan is genoemd naar de boerenplaats Koudhoorn die in 
1868 afbrandde door een brand bij de papiermolen van de gebroeders Van Milligen.  

Straten en lanen

Foto uit beeldbank Vereniging Ugchelens Belang.

Welkomstborden toegangswegen Ugchelen.
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