
Huize Caesarea werd gebouwd in opdracht van Friedrich Caesar uit Amsterdam en 
had een expliciet katholiek karakter. 

In 1921 verkoopt Friedrich Caesar de grond met de gebouwen bestaande uit een kerk en een 
gesticht aan het zedelijk lichaam ‘De Zusters van Liefde’ uit Veghel. De gebouwen worden 
afgebouwd met als doel er een herstellingshuis voor zwakke en herstellende kinderen van te 
maken. In 1923 wordt Huize Caesarea aan de Hoenderloscheweg 108 opgeleverd. In de periode 
1942 tot 1957 was Huize Caesarea een sanatorium voor (jonge) vrouwelijke patiënten die leden 
aan TBC. Vanaf 1962 dient het huis als vakantiekolonie voor zwakbegaafde kinderen. In 1993 
wordt de naam na een fusie ‘Gelderse Stichting voor Jeugdhulpverlening’. Er wonen dan kinderen 
met ernstige problemen in de persoonlijke ontwikkeling. In 1993 wordt Huize Caesarea verkocht 
aan een Apeldoornse zakenman. Het pand staat daarna een aantal jaren leeg maar wordt vanaf 
2007 verhuurd aan de Stichting Leger des Heils. Vanaf dat moment doet het dienst als 
woonruimte voor ex-verslaafden. Die worden door het Leger des Heils individueel begeleid naar 
een zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.       

Huize Caesarea

Foto uit beeldbank Vereniging Ugchelens Belang.
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